Een nieuw huis
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‘Hulp gevraagd!’ Papa draagt een reusachtig ding.
Het is de tv, onder een doek. John helpt hem snel met
sjouwen.

Ze zijn hun nieuwe huis aan het inrichten.

Alles moeten ze opknappen: de tuin is oerlelijk en
overal staan brandnetels. Binnen is het ontzettend
donker. Echt alle muren zijn bruin.

Gelukkig is opa al druk een muur aan het witten.
Maar het huis is ook fijn. Het is veel groter dan hun
vorige huis. Bovendien is er een school om de hoek.

Mama komt binnen met brood, een portie aardbeien
en de plastic stoelen van de camping. Mees draagt
een theepot.

“Wie wil er een sandwich en een kop thee?' vraagt
mama.

‘Jal’ roept opa uitbundig. Hij klimt snel van zijn trap.
Dan stapt hij met één voet in de emmer met vert.
Dat klotst over de rand.

Wanhopig probeert mama om opa én de vioer

o schoon te vegen. Maar alles wordt er juist witter van.

"Nu is de vioer meteen ook gewit,’ zegt John.

Papa, mama en opa krijgen de slappe lach.

John en Mees lachen mee. Ze voelen zich hier al best
een beetje thuis!



