De krokodillenbrug

Op een dag denkt Springhaas aan
zijn goede vriend de grondeekhoorn.
Ik zou hem graag weer eens zien, .
denkt hij.
Weet je wat? Morgen ga ik op reis.
~ Dan ga ik bij hem op bezoek.

En zo gebeurt het.
Het is een lange reis
die Springhaas moet maken.
Maar als hij vlakbij het hol van zijn
vriend is, stuit hij op een rivier.
Het is een brede rivier, die snel stroomt.
Nu kan Springhaas ver springen,

| heel erg ver zelfs, maar de overkant
van het water haalt hij niet.

Hoe kom ik toch

naar de andere kant?, denkt hij.

Dan ziet hij een impala.

Ze staat aan de oever

van de rivier te drinken.

‘Hee, impala,’ roept Springhaas.

‘Mag ik op je rug? Dan neem je me
mee naar de overkant. Daar wil ik mijn
vriend bezoeken, de grondeekhoorn.
‘Dat gaat niet, zegt de impala.

'k ben bang voor de krokodil.

Die woont in de rivier en als ik niet
oppas, eet hijme op.

Met huid en haar.’

‘Maar je kunt toch rennen?

zegt Springhaas.

‘We rennen gewoon z6 hard,

dat de krokodil ons niet pakken kan.



Maar de impala luistert niet.

Ze loopt weg en Springhaas blijft achter.
Niet lang daarna glijdt er een slang langs.
'Hee, slang,’ roept Springhaas. ‘Mag ik op je
rug? Dan neem je me mee naar de overkant.
[k wil daar mijn vriend bezoeken,

de grondeekhoorn.’

‘Dat gaat niet, zegt de slang. 'lk ben bang voor

de krokodil. Die woont in de rivier. Als ik

niet oppas, vreet hij me op. Van kop tot staart.
‘Maar je kunt toch heel snel glijden?’ vraagt
Springhaas. “We glijden gewoon z6 snel door

het water, dat de krokodil ons niet pakken kan.”
Maar de slang luistert niet.

Hij kronkelt weg en Springhaas blijft achter.

Hij zucht diep. Niemand wil hem helpen, denkt hij.

Dan ziet hij een schildpad.

‘Hee schildpad, roept hij. Tk moet
naar de overkant. [k wil daar mijn
vriend bezoeken, de grondeekhoorn.
Mag ik op je buik? Dan drijven we
op je rug naar de overkant.

Sorry,' zegt de schildpad.

Dat durf ik niet. Ik ben bang voor
de krokodil. Die woont in de rivier.
Als hij me ziet, vreet hij me op.

Met schild en al.’

‘Maar dan peddel ik met mijn poten,
zegt Springhaas. ‘Dan drijven we

z6 snel, dat de krokodil ons

niet pakken kan.




De schildpad schudt zijn kop.

Hij wandelt weg en Springhaas

blijft achter.

Dan hoort hij een boel gekwetter.
Het is een zwerm wevertjes.

Ze wassen zich in het zand.

Eentje komt vlakbij Springhaas zitten.
‘Hee, vogeltje! roept Springhaas blij.
Tk moet naar de overkant.

Ik ga op bezoek bij mijn vriend,

de grondeekhoorn. Mag ik op je rug?

Dan neem je me mee naar de overkant.’

Het vogeltje hipt naar Springhaas toe.
‘Dat kan niet,’ zegt ze.

Tk ben bang voor de krokodil. Als ik
dichtbij hem kom, vreet hij me op.

Met veren en al.’
‘Maar je kunt toch heel hoog vliegen?'
zegt Springhaas.

We vliegen gewoon z6 hoog,

dat de krokodil ons niet pakken kan.’
‘Met jou op mijn rug stort ik makkelijk
neer, zegt het vogeltje.

Ze vliegt weg en Springhaas blijft achter.
Nu ga ik echt naar huis, denkt hij
verdrietig. [k kom toch niet

naar de overkant.

Dan hoort hij ineens gesmek en gesmak.
Het is de krokodil.

Hij heeft zin in Springhaas, dat is
duidelijk. Maar Springhaas is niet bang.
Hij heeft een idee.



‘Beste krokodil, zegt hij.

ledereen is bang voor jou, wist je dat?
De krokodil glimlacht.

‘Natuurlijk zijn ze bang voor mij.

Ik ben groot en ge:vaar]ijk.’

Hij laat zijn tanden zien.

Het zijn er een heleboel

Ze zijn scherp en ze g]ummcn in de zon.

'le tanden zien er mderdaad best gevaar-
lijk it zegt Springha
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Maar echt groot ber

mij." 'O nee? z&gtde n'u
Ik ben toevallig de grootste kmkodi[
van heel Afrika."

'Leg je kop dan eens op deze waterkant,
zegt Springhaas.

'En het puntje van je staart

aan de andere kant. Wedden dat

je dat niet haalt?

De krokodil begint te lachen.

Hij doet wat Springhaas vraagt;
hij legt zijn kop op de waterkant
en zijn staart aan de overkant.
Zie je wel? Ik haal het makkelijk,
zegt hij.

Maar dat hoort die slimme Spnnghaas
al niet meer,

Snel springt hij over de krokodil
naar de andere kant van het water,
waar de grondeekhoorn al op hem
wacht. En ze hebben het nog

héél gezellig.
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